
 

Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 67: 1 en 3  -

 

Bemoediging en groet 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger: die trouw houdt tot in 

Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, 

onze Heer 

Gemeente:   AMEN 

 

Zingen: Dank  U wel – Filmpje 

 

Gebed om ontferming, onderbroken met 

los van elkaar) 

 

Zingen:  Voor de aarde in haar pracht 

 

Voor de schoonheid van elk uur

van de dag en van de nacht,

voor de zon, die bron van vuur

Welkom en mededelingen 

- God zij ons gunstig en genadig 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, 

Filmpje  

, onderbroken met Lied 367b ‘Heer, onze Heer’  (driemaal, 

Voor de aarde in haar pracht (Het liefste lied van overzee 52

 

Voor de schoonheid van elk uur 

van de dag en van de nacht, 

voor de zon, die bron van vuur 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, 

ze Heer’  (driemaal, 

Het liefste lied van overzee 52: 1, 2 5 en 6)  



die ons warmt en naar ons lacht, 

refr. 

 

Voor het wonder dat wij zijn, 

voor de gift die leven is, 

voor de aardse zonneschijn, 

hemels het geheimenis, -  

refr. 

 

Voor uw kerk die overal 

zingende uw Naam gedenkt, 

weet hoe zij U danken zal: 

liefde is haar grootst geschenk 

refr.  

 

Kinderen gaan naar de nevendienst toe 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Lezing: Leviticus 19: 1-19 

 

Zingen: Lied 712 – Het jaar neigt zich tot stille groet 

 

Lezing: Marcus 12: 28-34 

 

Zingen: Lied 984: 1, 4, 5 en 6 – Gezegend die de wereld schept  

 

Verkondiging  

 

Zingen:  Wonderwereld, vol geheimen – Iona 7 (Melodie Lied 268) 

 

Wonderwereld, vol geheimen, 

schepping van God, 

al wat ons verbaast, verbijstert, 

leeft van uw zorg: 

vormen, kleuren, klank te over, 



tastbaar weefsel, veelbelovend, 

alles wat ons hart verovert – 

schepping van God. 

 

Hoe kan ik uw goedheid eren,  

Heer, voor altijd, 

elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 

Hoe bewaar ik alle dagen 

eerbied voor uw aardse gaven, 

hoe kan ik uw hart behagen, 

Heer, voor altijd? 

 

Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand, 

gaan met liefste hier en heden en houden stand; 

liefde van de liefste lippen, 

liefde tegen alle klippen, 

liefde liggend in een kribbe – 

hand over hand.    

 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst.  

 

Bericht van overlijden 

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onzevader  

 

Kinderen kunnen uit de oppas worden opgehaald.  

 

Slotlied: Lied 981 – Zolang er mensen zijn op aarde 

 

Zegen, beantwoord met Amen 


