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“Ga mee!” 
 

 
 

Startdienst 
van de Dorpskerk en de Gorechtkerk 

Haren - Onnen 
 

Voorgangers: ds. Harm Jan Meijer en ds. Michiel Pronk 
Organist: Hans Noordveld 
Lector: Jolien Berendsen 
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VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 
                         
(We gaan staan) 
 

Intochtslied Welkom mensen 
Tekst: Piet Schelling (bewerkt) 
Melodie: Samen in de naam van Jezus, Hemelhoog 399 

 
1. Welkom mensen, hier gekomen,  

welkom allen in dit huis! 
Waar wij van een toekomst dromen,  
zonder muren, als een thuis. 

Laten wij ons openstellen 
voor Gods Geest die liefde schept,  

voor het woord dat zal vertellen  
van een leven, ongerept. 
 

2. Welkom jij, op zoek naar vrede,  
welkom jij, zoals je bent! 

Waar wij vragen, onze bede:  
‘Lieve Heer, wees hier present.’  
Laten wij het goede zoeken  

voor de wereld om ons heen,  
voor de mens in verre hoeken,  

voor die ene, heel alleen. 
 
3. Welkom, jij, hier in ons midden, 

welkom, jij, zoals je bent! 
In je werken en je bidden: 

wees jezelf met jouw talent.  
Dat de hemel jou zal dragen  
in je doen en door je zijn!  

Aarzel niet elkaar te vragen:  
‘Kom ga mee! Jij, groot of klein.’ 
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Bemoediging en vredegroet           
 

Voorganger: Onze hulp en onze verwachting 
   is van de Heer, onze God. 

Allen:   Hij die alles maakte, 
   laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger:  Hij heeft zijn handen  
 naar ons uitgestrekt 

   in Jezus uit Nazareth, 

Allen:   als een nieuw begin  
 voor jou en mij. 

Voorganger:  Genade en vrede 
   gaan met ons mee 

 in ons leven, 

   en als twee gemeenten 
 samen op weg, 

 als kerk in deze wereld. 
Allen:   Amen 
 

(We gaan zitten) 
 

We begroeten elkaar en zingen Vrede voor jou, Lied 421 
(We zingen het lied 3 keer) 
 

- Met de kinderen - 
 

Waarom zou je meegaan? Een interactief moment! 
 
Sabine Koch zingt ‘Ga mee’ 

 

DE SCHRIFT 

 
Gebed van de zondag  
 

Lezing: Matteüs 4:18 t/m 22 
 

 
Zingen Wil je opstaan en mij volgen 
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Uit: Liederen van Iona 

 

 
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?   
 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Overdenking 
 

Zingen Ga met ons mee  



 

Uit: Zangen van zoeken en zin  
(Koor: 1,3 en allen: 2,4) 

 

 
2. Schenk ons een woord als wij U roepen 

Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven. 

Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister 

Wek in ons hoop voor elke dag 
Maak u niet waar in macht en luister, 

maar in een mens die op ons wacht. 
 
4. Schenk ons het brood om van te leven. 

Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 

Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
 
Kinderen komen terug en zingen ‘Kom op, ga je mee!’

 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
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Kinderen komen terug en zingen ‘Kom op, ga je mee!’ 
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Voorbeden  
 

Stil gebed en Onze Vader in verschillende talen (Landelijke 

PKN opname) 
 

Inzameling van de gaven 
 
(We gaan staan) 
 
Uittochtslied Ga mee op weg, Mel: Lof zij de Heer, Lied 868 

 
1. Ga mee op weg naar Gods toekomst  
van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die  
weg te betreden. 

En valt het zwaar, 
steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 

 
2. Ga mee op weg om je eigen  

geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was,  
liefdevol helen.  

Geen hongersnood: 
wij delen samen ons brood.  

Er zal genoeg zijn voor velen. 
  
3. Ga mee op weg, deel je dromen,  

je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om op zoek naar nieuw  

land, niet te falen.  
Als wij dat doen, 
blijft onderweg 't visioen  

liefde en warmte uitstralen. 
 

 
 



 7

Zegen  
 

Voorganger: Ga met ons mee. 
God, loop voor ons uit  

om een goede weg te wijzen, 
Allen:  Sta achter ons als steun in de rug  

en omarm ons als een vriend. 
Voorganger: Wees onder ons als we dreigen te vallen,  

vang ons dan op. 

Allen:  Woon in ons midden  
en geef kracht voor alle dag. 

Voorganger: Sta om ons heen als een muur  
die ons beschermt tegen angst en zorgen.  

Allen:  Wees boven ons, uw zon geeft ons warmte. 

Voorganger: Verlicht ons met uw zegen,  
vandaag en morgen. 

Allen:  Ga zo met ons mee op al onze wegen:  
Ga met ons mee! 

(gezongen)  Amen 

 
 

 
– We gaan zingend op weg naar de koffie – 

 
 

Ga mee! (Mel: Altijd is Kortjakje ziek) 
Tekst: Reinier Kleijer 

 
Eén plus één was altijd twee. 
Maar nu zeggen wij: GA MEE, 
maak een nieuwe rekensom , 

keer dat scheidingsdenken om! 
Één plus één maakt samen één 

door onze verschillen heen. 
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