
Welkom en Mededelingen door ouderling van dienst 

 

Intochtslied: Lied 217: 1, 2, 3  De dag gaat open voor het woord des Heren  

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: trouw is Hij, eindeloos trouw 

A: nooit laat Hij ons aan ons lot over. 

 

V: Zie ons aan, God, in onze kracht en in onze kwetsbaarheid 

     met ons geloof en met onze twijfel 

     in onze vreugde en in ons verdriet 

A: Neem ons aan zoals wij zijn  

V: Vergeef ons waar wij tekort schieten 

     en geen teken van uw liefde zijn. 

A: Maak met ons een nieuw begin 

V: Vervul ons met de liefde van de opgewekte Heer 

A: dat wij Hem volgen in Woord en daad    

AMEN  

 

Zingen – vervolg lied 217: 4, 5    

 

Wij gaan zitten 

 

Kyriëgebed – na: ‘daarom zingen wij’ gezongen kyrie eleison uit GoZ nr. 46 

 

Glorialied – Lied 705: 1, 2, 4  Ere zij aan God, de Vader 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Inleiding op de lezingen 

 

Uit de Bijbel: Psalm 42 (NBV21)  

 

Zingen: Lied 887: 1, 2, 3 Wees stil en weet: Ik ben uw God 
 

Uit de Bijbel: Romeinen 8: 18-25 (NBV21)  

 

Zingen: Om verder te kijken; tekst: Erik Renkema (in: Zingerderwijs) 

Melodie: Psalm 23 De Heer is mijn herder 

 

Om verder te kijken, voorbij aan de grens, 



naar ’t land van geloven. Zo zoeken wij boven: 

Wat is er nog hoger, nog boven de mens? 

 

Om hoop stem te geven, ons dagelijks brood, 

zijn wij hier gekomen, om eeuwig te dromen 

van grenzeloos leven, voorbij aan de dood. 

 

Preek  

 

Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 5, 6  Laat komen, Heer, uw rijk   

 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst  

 

Dankgebed – Zingen ‘God zij dank!’; Melodie: lied 103c Loof de koning, heel mijn wezen  

God zij dank voor alle leven lucht en aarde, zon en maan, 

voor de mensen ons gegeven die met ons door ’t leven gaan.  

Dank voor planten en voor dieren voor dit wonderlijk bestaan.  

 

God zij dank voor alle gaven ons geschonken uit zijn hand: 

liefde, trouw en Zijn ontferming  vele vruchten van het land. 

Dank voor ’t goede in ons leven voor de hoop die in ons brandt.  

 

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Collecte  

 

Slotlied – Lied 769: 1, 5, 6 Eens als de bazuinen klinken  

 

Zending, zegen en gezongen ‘amen, amen, amen’    

 


