
Gedachteniszondag 
Gorechtkerk te Haren 

 
24 november 2024 

 
waarin wij de namen noemen van de gemeenteleden  

die ons ontvallen zijn in het kerkelijk jaar 
november 2023 – november 2024 

 
 

 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Michiel Pronk  
Organist: René Glade 
Lector: Elsa Veldman 



Welkom en mededelingen 
              
Intochtslied: Lied 280: 2, 4, 6 en 7 – Dit huis van hout en 
steen, dat lang 
 
Bemoediging en vredegroet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 
HANDEN 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en 
van Jezus Christus, onze Heer 
Gemeente:   AMEN 
  
Zingen: Gegroet jij, jij - ZZZ 96 (driemaal)   
 

 
    
Gebed om ontferming  
    
Zingen: Lied 727: 1, 2, 4 en 10  – Voor alle heiligen in de 
heerlijkheid  
 
- Met de kinderen - 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Hooglied 8: 6-7 en 1 Johannes 4: 7-16 
 
Zingen: Lied 793: 2 en 3 – Bron van liefde, licht en leven 



Overdenking 
 
Zingen: Veel verder dan wij kunnen zeggen (Tekst Reinier 
Kleijer / Melodie Psalm 72) 
Veel verder dan wij kunnen zeggen, 
reikt liefdevol Gods hand. 
Meer dan door ons valt uit te leggen, 
– tot aan de overkant; 
de overzijde van het leven, 
de laatste grens voorbij. 
Omdat Hij ons nooit op zal geven, 
niet in der eeuwigheid 
 
Veel meer dan wij kunnen vermoeden, 
is God met ons begaan. 
Hij wil ons dragen en behoeden, 
ook na ons aards bestaan. 
Hij heeft de namen van ons mensen 
geschreven in Zijn hand 
Zijn liefde laat zich niet begrenzen, 
Hij doet Zijn Woord gestand. 
 
Veel verder dan wij kunnen denken 
gaat Gods bewogenheid. 
Niets is in staat dat in te perken, 
– geen ruimte en geen tijd. 
Zijn liefde heeft Hij ons gezworen 
in leven en in dood. 
Geen enkel mens gaat ooit verloren 
aan wie Hij adem bood. 
 
- Kinderen komen terug van hun nevendienst -  
 



Gedachtenis van de overledenen 
Inleidende woorden – naar ‘Rouw’ van Marinus van den 
Berg 
 
Wij herinneren ons de namen 
van hen met wie wij tijd deelden,  
tijdgenoten, leeftijdgenoten, 
vaders, moeders, broers en zussen, 
ouders en kinderen,  
ooms en tantes, opa’s en oma’s 
geliefden, buren,  
vrienden en vreemden, 
mensen van U, God. 
 
Wij herinneren ons de namen 
van hen die niet meer in onze tijd zijn,  
niet meer te spreken,  
mensen die nog altijd in ons hart zijn 
en met ons spreken 
in onze dromen en in de stille uren.  
 
Wij herinneren ons de namen 
van hen die vergeten lijken te zijn, 
die niet meer genoemd worden,  
die uit de tijd lijken te zijn. 
Wij herinneren ons de namen 
die alleen nog in de stilte klinken. 
 
Wij herinneren ons de namen 
van hen die een licht waren 
op onze levensweg, 
licht en liefde hebben gebracht 
 



Wij ontsteken deze lichten voor hen  
die nu in een andere tijd zijn, 
uw geborgenheid, God, 
ruimte van licht en vrede. 
 
De namen van hen die ons ontvallen zijn, noemen wij:  
 
Jacob Geert Koops  22-1-1945 1-11-2023 
Anne Darneviel  30-12-1932 4-11-2023 
Pieter van der Veen  9-10-1929 24-11-2023 
Hendrikje Eelje Weeseman 6-6-1929 31-12-2023 
Doeke Ezinga   5-3-1938 14-1-2024 
Harm Schutter   22-2-1929 16-1-2024 
Berendina Jantje Edzes 28-3-1933 16-2-2024 
Jan Kolsters   20-4-1941 28-2-2024 
 
Zingen: Nu wij hier de namen noemen (Tekst Reinier Kleijer 
/ Melodie Lied 730, Heer, herinner u de namen)  
Nu wij hier de namen noemen 
van wie niet meer bij ons zijn, 
en wij ons verslagen voelen 
door de leegte en de pijn, 
leg Uw troost in onze harten: 
dat U al die namen weegt 
en met niet te onderschatten 
liefde hen voorgoed omgeeft. 
 
Jacoba Baron-Posthumus 5-7-1928 1-3-2024 
Aaltje Oosterveld  16-1-1930 1-3-2024 
Rigtje van den Berg-Steensma  1-9-1927 2-3-2024 
Albert Ansmink  29-1-1930 6-3-2024 
Klaas Boskma   3-10-1924 6-5-2024 
Bouchiena Schudde-Kapinga 5-2-1928 12-5-2024 



Maria Klaassens-Arwert 11-2-1937 24-5-2024 
Ida Helena Reenders  27-11-1946 13-6-2024 
 
Zingen: Nu wij hier de kou, de kilte 
van de dood en het gemis 
weer ervaren, - hoe de stilte 
om ons heen gekomen is, 
bidden wij, God, om Uw warmte: 
sla Uw liefde om ons heen 
als met onvermoede armen 
zoals U kunt, U alleen. 
 
Johannes Hoekstra  5-12-1932 18-6-2024 
Joop Zuidema   19-4-1937 15-7-2024 
Hendericus Tonnis Bos 24-6-1934 17-7-2024 
Arie Los   8-9-1930 26-8-2024 
Tjisje Hoekstein-van der Heide 6-8-1935 29-8-2024 
Sierd Heidanus  23-4-1938 31-8-2024 
Rensina Fokgina Posma-Koster 29-12-1929 4-9-2024 
Jakob Vos   17-8-1934 6-10-2024 
   
Zingen: Nu wij hier met tranen vechten, 
uiting van verdriet en pijn, 
omdat wij door het onthechten 
uit het lood geslagen zijn, 
leg uw hand op onze schouders, 
geef ons troost en geef ons kracht. 
Wil uw licht ons niet onthouden, 
anders lijkt de dag een nacht. 
 
 
  



U wordt uitgenodigd een kaarsje aan te steken voor wie u 
mist, voor wie u liefhebt.  
 
Afsluitende woorden: 
Hen allen gedenken wij  
en met hen het verlies van alle mensen,  
mensen hier genoemd,  
mensen ongenoemd, 
mensen met wie wij leefden 
en van wie wij gehouden hebben, 
mensen in ons hart en in ons hoofd, 
gekend door ons, gekend door anderen,  
gekend door God, 
ver weg en dichtbij,  
oud en pasgeboren,  
levens vernield en verwoest door schuld van mensen,  
door ziekte,  
door rampen, terreur, oorlog, 
teveel om op te noemen 
mensen die we verloren aan de dood en aan het leven.  
Hen gedenken wij  
als wij de laatste kaars aansteken.. 
 
Ontsteken laatste gedachteniskaars 
 
Gebeden, stil gebed en Onzevader 
 
Inzameling van de gaven 
 
-  Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas -  
  
 
 



Zingen: ‘Ga maar gerust’ -  Het liefste lied van overzee 15  
1.Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Zending en zegen, gezongen Amen 
 

Fijn dat u aanwezig was bij deze dienst.  
Wij nodigen u allen van harte uit om nog even te blijven en onder 

het koffiedrinken/theedrinken in ‘t Gorechthuis nog wat na te 
praten. 

De herinneringskruisjes liggen voor in de kerk.  
Deze kunt u met het gedachteniskaarsje meenemen. 

 


