
 

 

Zondag 9 juli 2023 
 

 

Zesde zondag na Pinksteren 

 

 
 

 
 

 

Gorechtkerk Haren 
 

 

 

Voorganger: ds.Ybo Buurma 

Organist: Roel Wester 

Lector: Monique van der Molen 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 
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       - We gaan staan - 

Intochtslied De dag gaat open, Lied 217:1,2,3,4 

 

Bemoediging en groet 

 

Voorganger:  Onze hulp en onze verwachting 

  is van de Heer,  

onze God. 

Allen:  Hij die alles maakte, 

  laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger: Hij heeft zijn handen  

naar ons uitgestrekt 

  in Jezus uit Nazareth, 

Allen:  als een nieuw begin voor jou en mij. 

Voorganger: Genade en vrede komen  

van God onze Vader,  

  door Jezus,  

zijn Zoon, onze broeder, 

  Hij woont met zijn Geest bij ons. 

Allen:  Amen  

                 - We gaan zitten - 

Zingen Zie ons op de drempel staan 

 

 
2. Om uw Zoon zijn wij gegaan, 

hij heeft onrecht steeds weerstaan 

en zijn levensdagen trouw uw wil gedaan. 

 

3. Om uw Geest zijn wij gegaan, 

zaai uw vuur in ons bestaan 

zodat wij voor and’ren open zullen staan. 
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Inleiding op de dienst en woorden van ontferming 

 

Glorialied Jezus roept hier mensen samen 

(Mel: Welk een vriend is onze Jezus) 

 
1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2. Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het Heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus´ glorie 

is op aarde neergedaald.

3. Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

                 

- Met de kinderen – 

DE SCHRIFT 

 

Het gebed van de zondag (afgesloten met Hoor het woord, Lied 335) 

 

Lezing: Psalm 94:1 t/m 13 

 

Zingen Psalm 94:1,2 

Overdenking 

 

Zingen Wij mensen blijven dromen (Mel: Psalm 72) 

 
1. Wij mensen blijven dromen dromen  

en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen,  

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten  

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten,  

daar ’t recht van liefde leeft. 

 

2. Verdwenen zijn de dictaturen,  

gevangenschap en pijn,  

verbanning en verdriet verduren,  

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in de dromen durft geloven  
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voelt zelf verandering,  

vertwijfeling en wanhoop doven  

in blijde aarzeling

3. En licht en sterk, vol zachte krachten  

die onverzet’lijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten  

die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen  

van droom als werk’lijkheid, 

daar is de toekomst al begonnen 

in onze levenstijd. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden (afgeloten met:) 

 
 

Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven 

               - We gaan staan - 

Uittochtslied Nu wij uiteengaan, Lied 423 

 

Zegen (afgeloten met gezamenlijk:) 

Allen: Amen 


